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Deze keer gaat het over de geboorte van een nieuwe vroedvrouw. 
Zoë studeerde aan de Thomas More Hoge school in Lier. Haar laatste jaar als 
student keek ze enorm uit naar haar buitenlandse stage van 3 maanden in Rwanda. 
Hiervoor deed ze een inzameling van kleren en materialen en na veel 
voorbereidingswerk vertrok ze samen met een medestudent op 7 maart. Een kleine 
droom die leek uit te komen. Maar wie had nu kunnen voorspellen dat ze al na 2 
weken werden teruggefloten door de corona... 
Er kwam een abrupt einde aan hun avontuur.  
Omdat Zoë al eerder 3 wkn stage liep in de eerste lijn en ook wist dat haar hart 
daar ligt, mocht ze de resterende 6 weken stage doen Bij De Vroedvrouw. Van een 
kleine tegenslag naar een ander nieuw avontuur. Eentje waar ze niet lang heeft 
moeten over nadenken. Het pad inslaan van zelfstandige vroedvrouw. Meteen 
stelde ze zich vele vragen of ze als pas afgestudeerde vroedvrouw dit wel kon, 
maar ze kan geen betere start voorstellen dan onder de vleugels van 3 andere 
ervaren vroedvrouwen. Die haar heel graag meenemen op haar nieuwe avontuur, 
haar de kneepjes van het vroedvrouw zijn maar al te graag leren. Waar ze steeds 
terecht kan.  
Ik denk dat 2020 voor vele studenten een bijzonder jaar was. Online examens 
moeten doen, stage die niet konden doorgaan of er heel anders uitzagen.  
Ook starten als vroedvrouw midden in Corona tijden is geen alledaags gebeuren.  
Maar zoals alle geboortes is er geen één dezelfde. Geen enkele arbeid gaat zonder 
pijnen. Het maakt ons wie we zijn.  
En zo zal er ook een nieuwe vroedvrouw geboren worden met de nodige arbeid: 
haar naam is Zoë!  
 


